
I M P R E S S I E S  V A N D E  "A L G E M E N E” 
Op vrijdag 22 juli 1949 
 
Het is 10 minuten voor 8, als generaal Praalder met een hamerslag het aanvangssein geeft voor 
LenS' jaarlijkse wapenschouw en de algemene jaarvergadering opent met de christelijke groet. 
Het is echter slechts een armzalig legertje, dat op dat ogenblik acte de présence geeft, al is dit 
vermoedelijk te wijten aan het tamelijk vroege aanvangsuur. In de loop van de avond groeit na 
enkele druppelbuitjes het getal der aanwezige plichtsgetrouwen nog aan tot 44. Dit is echter toch 
te weinig. Als men zo in de loop van het seizoen zelf aanvoerder is van het het 6e elftal en men 
hoort dan b.v. practisch iedere week min of meer steekhoudende critiek op de elftalcommissie, 
dan doet het erg vreemd aan, dat er van de 29 spelers, die dit elftal blijkens het Eco-jaarverslag 
nodig had om de competitie te beëindigen, zegge en schrijve 2 (twee) aanwezig zijn, alsmede 
onze leider. De overige 27 lieten hun kans om de grieven die ze hadden, te uiten, voorbijgaan. 
De critiek is echter gemakkelijk, doch de plicht om een jaarvergadering bij te wonen schijnt voor 
velen een onoverkomelijke moeilijkheid te zijn. Deze leden zullen zich toch in het komende 
seizoen wel ernstig dienen te beraden of ze eigenlijk moreel nog wel het secht hebben om critiek 
uit te oefenen !! 
Maar nu terug naar de Algemene. In zijn openingswoord richt de voorzitter een hartelijk welkom 
aan alle aanwezigen en bijzonder aan onze geestelijke adviseur. Hij memoreert onze leden, die 
in het afgelopen jaar naar elders zijn vertrokken en richt bijzondere hulde aan de zorgvolle 
bemoeiingen van de familie van Luxemburg met de verzending van de LENSrevue. Een 
bijzondere hulde wordt ook gebracht aan de heer J.Dubois, die de LenS-belangen in de 
"Belangenvereniging Ockenburgh" op eminente wijze diende. Tenslotte memoreert de voorzitter 
nog de verhuizing naar Ockenburgh, de intrede van de HBS aan de Teylerstraat in de LenS-
gelederen; de vele, vooral door de junioren, behaalde prijzen en last but not least de training. Er 
is wederom te weinig animo om de hoge kosten aan de training verbonden, verantwoord te doen 
zijn. Dies is het bestuur genoodzaakt om onze uitstekende trainer per 15 Aug. te ontslaan. De 
notulen van de vorige jaarvergadering zijn nog niet aanwezig, zodat eerst de  
 
ingekomen stukken  
worden behandeld. 
13 Leden hebben bericht van verhindering gezonden. Voor de overige afwezigen was zelfs dit 
nog te veel moeite. De voorzitter vestigt hierna nog de aandacht op enkele aanstaande gebeur-
tenissen, zoals de junioren-sportdag, het tournooi om de LenSbokaal, het bezoek van S.M.V. uit 
R'dam en de verkaveling van Ockenburgh, alsmede dat de exploitatie mogelijkerwijze door de 
Haagse Stichting voor Lich.Opvoeding ter hand zal worden genomen. 
 
Het gewijzigde huishoudelijk reglement  
wordt dan met algemene stemmen aangenomen en de Rewijco krijgt bij haar heengaan de 
welverdiende dank te incasseren. 
 
De notulen,  
die weer getuigen van de grote zorg daaraan besteed en wederom een machtig brok proza 
vormen worden onder dankzegging aan de heer Van Venrooy goedgekeurd. 
 
De Jaarverslagen,  
reeds gepubliceerd in 2 LENSrevues worden na diverse informaties (ledenaanwas 30 i.p.v. 100, 
belangenvereniging Ockenburgh, teveel wegblijvers zonder afschrijven, Eco, krachtige 
maatregelen tegen wegblijvers bij wedstrijden) goedgekeurd. 
Onze geestelijke adviseur, die helaas de vergadering wegens drukke werkzaamheden moest 
verlaten, geeft ons nog even een flinke injectie. Op enthousiaste wijze stelt hij ons de controverse 
tussen sportbeoefening op communistische, liberale en christelijke grondslag scherp voor de 
geest. Wij in het westen beoefenen de sport te veel op liberale grondslag. Het individualisme viert 
nog hoogtij. Wij moeten meer all-round sportsmen worden en niet zweren bij één bepaalde tak. In 
ijltempo gaat onze geestelijke leidsman door de eeuwen en verklaart, dat de communistische 
sport veel meer het ideaal van de Grieken benadert dan wij met ons liberale systeem. Het  



katholicisme moet haar stempel drukken op onze sport en daarbij moeten de goede tendenzen in 
de communistische sport worden nagestreefd. De eerwaarde spreker feliciteert LenS en zichzelf 
ermee, dat in LenS de voorwaarden aanwezig zijn om dit ideaal te verwezenlijken. De 
juniorensportdag zal hem onder de bezoekers tellen. Een warm applaus bewijst dat zijn woorden 
zijn ingeslagen. 
De vergadering gaat voort en hierbij blijkt dat het aantal senior-leden 85 bedraagt. De 
samenstellers van de diverse jaarverslagen wordt dank gezegd. 
 
De kascommissie zwaait veel lof toe aan onze ijverige en accurate penningmeester, waarop hem 
decharge wordt verleend voor het uitstekende beleid. 
 
Het verslag van de penningmeester  
wordt voorzien van een uitgebreide toelichting en wordt na enkele besprekingen goedgekeurd, 
waarbij de heer Houkes weer danig in de bloemetjes wordt gezet. Genoemde heer voorkomt 
echter alle verdere lofuitingen, door chantage te plegen er, uit des voorzitters sigarenvoorraad 
een zeer groot exemplaar te annexeren. 
Hierna volgen  
 
de verkiezingen,  
die na enige discussies de volgende resultaten afwerpen: 
Bestuur: ongewijzigd, mede door gebrek aan ingekomen candidaten. 
Eco: Gekozen de heren: H.Houkes, F. v. Niel en H. Koster met verlening van bevoegdheid aan 
het bestuur om deze commissie nog uit te breiden en eventueel de spelende commissie-leden te 
vervangen. 
Juco: De heer J.Walsteyn Jr. die naar Indië is vertrokken wordt opgevolgd door de heer 
J.Linneweever. 
Pé-Pé . Benoemd de heren N. Schouten,  W.Hillenaar, A.Bogisch en Adr. en P.Krol. 
De redactie-commissie: wordt onder applaus herbenoemd met een extra woord van dank voor de 
goede zorgen. 
Kascommissie. Benoemd de heren H.v.Rijn, A.Hoefnagel en J.Wüstefeld. 
Terreincommissie: De in Juni benoemde terreincommissie bestaande uit de heren C. Al en 
Adr.Krol wordt verzocht in functie te blijven en wordt dus geprolongeerd.  
De voorzitter licht de noodzakelijkheid hiervan nog toe en bedankt nog eens alle bestuurs- en 
commissieleden gezamenlijk voor het vele werk, wat door hen is verricht en de nieuw 
benoemden voor de welwillendheid om zitting te willen nemen. 
Bij  
 
de voorstellen  
komen enige punten naar voren, die betrekking hebben op het sparen. Er wordt een circulaire 
voorgelezen van de Rijkspostspaarbank, waarbij de mogelijkheid bestaat om groepsgewijze te 
sparen. Een prachtige gelegenheid om trips, juniorenkamp en 6e lustrum te financiëren. De P.P. 
zal dit uitwerken en nadere mededelingen zullen t.z.t. in de LENSrevue plaats hebben. Op het 
thema 6e lustrum borduurt de voorzitter nog even voort en al bordurende komt hij met het 
prachtige voorstel om ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan een vaandel te doen 
vervaardigen door bordurende dames van onze leden. Ook hier zal de P.P. zich voorspannen. 
Zo langzamerhand komt het slot van de wapenschouw in zicht.  
 
De rondvraag  
brengt nog kwesties naar voren als de terreincommissie, inzegening LenS-terrein, verblijfplaats 
der LenS-vlaggen, ballotering nieuwe leden in LenS-revue, meer publicatieruimte voor lagere 
elftallen (hetgeen door de heer Juffermans voldoende weerlegd wordt), reiskostenvergoeding, 
goals-spaarsysteem, juniorenkamp, enz. 
De heer Juffermans brengt dan hulde aan onze eminente voorzitter, die een voorbeeld voor allen 
is en blijk heeft gegeven, in tegenspraak met de geruchten, van voetbal wél "de ballen verstand 
te hebben". Hij wijdt nog een enkel woord aan de trouwe bezoekers van de training en steekt 
deze, helaas kleine, categorie een pluim op de hoed, dankt de juniorenleiders voor hun 



opofferingen en betuigt zijn erkentelijkheid voor de dankwoorden aan het adres van wijlen de 
Rewijco. Tenslotte roept hij allen op om naar onze LenS-vrienden in Indië te schrijven. Deze 
jongens, die daar hun zware plicht doen, klagen: "LenS- vergeet ons niet maar de LenSers wel." 
Als laatste spreker brengt dan onze oude getrouwe heer C. Halleen namens allen hulde en dank 
aan bestuur en commissies en wenst hen sterkte in de komende strijd. Ik moge hier bijvoegen, 
dat ik hoop, dat de afwezigen volgend jaar zullen tonen goede LenSers te zijn door een massale 
opkomst. 
In zijn  
 
slotwoord  
dankt de voorzitter allen voor de hulde die gebracht is en wekt op om propagandisten voor LenS 
te worden. De strijd zal zwaar zijn. 
Om 11.20 sluit de voorzitter de vergadering met de christelijke groet. Wij gaan een nieuw jaar 
tegemoet. Weest goede leden, trouwe LenSers, één voor allen, allen één. Toont U de blauwwitte 
kleuren waardig en dan, met Gods zegen: LenS vooruit ! 
L.de Weert. 
 
 
 


