
 
LENS ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Op vrijdag 9 juli 1949 
 
Het is al 10 minuten over 8, als de voorzitter na een forse hamerslag de bijeenkomst opent met 
de groet der Christenen. Het is de eerste geheel door hem te leiden ledenvergadering. Hij vindt 
het prettig, het uitgelezen gezelschap welkom te heten en dringend verzoekt hij niet heen te gaan 
zonder zich eens echt vrij uitgesproken te hebben. Diverse verslagen heeft men reeds in de 2 
laatst verschenen LenSrevues kunnen lezen en raadplegen. Sindsverleden jaar leed de club 
enige verliezen door het vertrek van militairen en Ru Roodenrijs naar Indië, Leo van Houtert naar 
Zuid-Afrika, René Roemers naar Wurt - thans ziek ofschoon herstellende - en de tokobezetting 
Vink – Ruyrgrok. 
 
Intussen komt kapelaan Nijs binnen en wordt op passende wijze begroet. Vanzelfsprekend steekt 
de heer Praalder ons kranige vierde elftal een pluim op de hoed, alsmede het eerste, die toch 
een eervolle tweede plaats op de ranglijst innemen. Hij wenst onze elftallen in het komende 
seizoen iets meer dan een goede, n.l. een onverzettelijke wil om te winnen. Daarbij zal een 
ernstige training onmisbaar zijn. 
De heer J.van Venrooy leest de  
 
notulen voor van de vorige jaarvergadering,  
waarin wij menig stijlbloempje krijgen te bewonderen. 
Secretaris J. v.d. Kleij somt een lange rij van namen op van leden, die bericht van verhindering 
zonden. Jammer als je juist die enige verplichte vergadering niet bezoeken kunt. Intussen tel ik 
de neuzen en kom tot 56. En dan maak ik de opmerking voor mezelf, dat er heel wat leden 
blijkbaar zelfs geen tijd vonden het bericht van hun verhindering te schrijven. Of onze mensen het 
ook druk hebben! 
De Voorzitter vertelt over de speelterreinen, de voetbalverzekering, het nieuwe reglement, de a.s. 
sportdagen voor juniores en seniores, de H.Mis in September, onze insignes, de 
Haaksbergenaren, de Lensbokaal, verworven prijzen, het komende tournooi. Zijn stem wordt er 
moe van …. gelukkig bemerkt dit de kellner nog bijtijds. En ineens zijn er meer dorstigen. Maar 
nu komen de tongen ook los en over en weer vliegen vragen en antwoorden over de groene tafel. 
Het gaat over de 24 spelers van het eerste elftal, over strenge, strengere, strengste straffen voor 
wegblijvers, over kassaldo, over een tientje van Henk Janssen, over het rapport van de P.P., over 
de post diversen, over een balans, dié er niet is, over de Rewijco, wier taak helaas nog niet werd 
afgemaakt, over candidaatstelling. Bij een en ander bleek het verlangen van de vergadering om 
de zaken steeds beter te zien worden. 
 
Verkiezing en benoeming van bestuurs- en commissieleden  
ontlokken enige discussie en hadden het volgende resultaat: 
Bestuur: Herkozen wordt de heer P.Juffermans. Gekozen de heren H.Helmich en L.de Weert. 
Jong bloed! 
Elftalcommissie. Gekozen de heren M. Gelauff Sr., H. Houkes, F. v. Mourik, F .v. Niel en H. Prins. 
Zeg maar, dat dit geen illuster gezelschap is! 
Juniorcommissie, Redactiecommissie en Reglementswijzigingscommissie worden in in 
bestaande samenstelling herbenoemd.  
Pers- en Propagandacommissie wint de heren H. Prins en W. Hugens voor de scheidende (voor 
hoe lang?) secretaris en penningvader. 
Kascommissie. Geheel vernieuwd bestaat deze uit de heren J. Frijters, A. Koppelle en H. Koster, 
Praeses Praalder vindt woorden van lof voor zijn collega's bestuurderen en de leden van de 
commissies of zij al dan niet in hun functie terugkeren. Hij staat even stil bij zijn afscheid aan de 
heer C. Miltenburg, die tal van jaren Lens' factotem was. Applaus! 
Nog even iets over een mogelijke tijdelijke toeslag op de contributie van de seniores en dan is het 
woord aan de geestelijke adviseur, Kapelaan Nijs. Deze licht zijn eigen doopceel en voert ons via 
Hageveld, waar de stopper spil nog middenhalf heette, H.S.V, in Heiloo, Always Forward in 
Hoorn, dwars door Den Haag naar het knusse flatje op de Thorbeckelaan, waar hij als patroon 



van zijn parochie Sint Paulus vond, die met kennis van zaken over de sport wist te spreken. Van 
deze heilige is het woord, dat je zo moet lopen, dat je de prijs krijgt. Maar ook: wat je doet, doe 
het in de naam des Heren, dus ook sportbeoefenen.  
Langs de haring van 10 cent, die beter zwemt en duikt dan welk mens ook en de gedresseerde 
chimpansee, die sterker bokst dan Joe Louis, verklaart spreker ons dat het goed is de spierkracht 
als een gave van God te ontwikkelen. Hiervoor dient de gedurige training. Men moet dit echter 
beheerst doen, dus ook de wil vormen en sterken. Wij mensen moeten ons totaal beheersen en 
ons trainen naast het sportveld hier op de vergadering, op ons werk, thuis, in het godsdienstige. 
En nog wel juist in die puntjes, welke ons moeite kosten: misschien morgen- of avondgebed, op 
tijd komen in de H.Mis, kuisheid, ons humeur. Om een goed christelijk mens te zijn moet men 
zich dagelijks trainen. Spreker hoopt nog lang getuige te mogen zijn van het goede, waarover hij 
Lens betreffende in Den Haag reeds vaak hoorde spreken. En wie eens bij hem wil aankomen, is 
hartelijk welkom: Thorbeckelaan 78, tel. 390507. 
De heer Praalder vertolkt de dank van de aandachtige vergadering voor het met enthousiasme 
gesproken priesterlijk woord. 
En na een praatje over donateurs en adverteerders wordt de rondvraag geannonceerd. Wij 
krijgen te horen over noodbruggen en vast omlijnde plannen die er niet waren, over goede ballen, 
die geen vod mogen zijn, over nieuwsgierigheid naar het Concept reglement, over waardering 
voor het werk van bestuur en commissies (alom krullende neuzen!). Over de disharmonie in Lens 
tussen geest en praktijk (Ha, ha, P.P., werk aan de winkel!), over zomersporten (Juli 1948, brrr), 
over het warme hart waarmee het scheidende bestuurslid zijn werk heeft gedaan.  
Tot slot beantwoordt voorzitter Praalder de vragenstellers, waarbij blijkt dat de meesten in de 
roos geschoten hebben. Hij wekt allen op eentgezind op te marcheren om de club sterker en 
beter te maken. Het gaat crescendo, zegt hij, waarbij hij wijst op de dit jaar goed bezochte 
training, maar het moet nog veel beter. Niet stil staan, maar voorwaarts, naar de 3e klasse. 
 
P.J. 
 
 


