
 
LENS algemene vergadering op 19 juli 1946 
 
Niet minder dan 73 Lensers verzamelden zich op genoemde datum in Emma rond de groene 
tafel. Er zat spanning in de zaal, wel begrijpelijk, in het vooruitzicht van de belangrijke 
besprekingen, die verwacht konden worden na de tijdig ontvangen agenda. 
Van kwart over acht tot over 12 uur kan heel wat afgewerkt worden. Welnu, dit is ook gebeurd! 
De vergadering werd inderdaad wat de aankondiging bedoelde: de polsslag van de club. En 
waren rijke verslagen en belangrijke mededelingen en vragen werden beantroord. Iàz mocht 
mocht onverhoopt een of ander onvoldaan huiswaarts gekeerd zijn, dan heeft hij van zijn hart een 
smoorkuil gemaakt. Doch zulke domme leden telt Lens bij mijn weten niet. Bij de rondvraag 
kwamen trouwens heel wat tongen los.  
De twee voorzitters hebben de leiding broederlijk gedeeld.  
De heer P.Juffermans trok met de vergadering in gedachten over de hoogten en laagten van het 
land, dat Lens in het voorbije jaar doorkruiste.  
De nieuwe praeses, de heer Jac.v/d Kleij, opende het venster, dat uitziet op het land van de 
tcehomst. Kon de eerste met kwistige hand bedankjes en loftuitingen naar links en rechts 
uitstrooien, de tweede vond in de verdere plannen een gerede aanleiding ieder lid een spoorslag 
te geven tot volledige activiteit. En het pakte! De nieuw gekozen voorzitter maakte wel een heel 
gelukkig entreé met zijn overtuigende, meeslepende maidenspeech, die wel het hoogtepunt 
vormde van de woordenrijkdom die op deze avond over de Lenshoofden werd uitgestrooid.  
Daar varen het openingswoord, de notulen van de vorige vergadering,  
 
de verslagen  
van het algemeen bestuur en van de commissies waarvan de vervaardigers, nl. de heren A.v/d 
Kleij, W. v. Boheemen, H.Houkes, A.v. Huffel., J.Hoefnagel, en A. Walhain een welverdiende 
hulde oogstten om hun eigen arbeid en die van hun commissies. 
 
De verkiezingen  
brachten den heer Jac.v.d. Kleij het ambt van voorzitter en den heer A. Kops een plaats achter de 
groene tafel.  
De heer C.Röttgering kwam in de P.P. den heer A. Driessen vervangen en de heer L.de Weert 
was het nieuwe gezicht in de kascommissie.  
Te betreuren was slechts, dat den heer J. Dubois door zijn afwezigheid niet persoorlijk de dank 
van het bestuur en van de leden kon worden gebracht voor zijn arbeid in Lens.  
De heer C.Halleen, die om gezondheissredenen meer in de Eco zitting neemt, vielen eveneens 
hoogst waarderende woorden ten deel.  
Natuurlijk werden Lens 4 en Lens c tot voorbeeld besteld van onze a.s. elftallen. 
En het horloge tikte voort; in wijde kring rond de vergaderzaal begon de nachtelijke stilte haar 
intrede te doen.   
 
De rondvraag  
eiste serieuze afwerking, al hield de voorzitter van opschieten.  
Als sluitstuk van deze prachtige bijeenkomst - de 1e na ons Zilveren feest, waaraan nog een 
blijde herinnering werd gewijd - richtte de geestelijke adviseur, kapelaan D.Buis, zonder wien een 
Lenssamenzijn niet volledig is, een pakkend woord van hart tot hart en met een overtuiging, die 
zich bewust is met graagte te worden aangehoord. En met een passage van zijn toespraak willen 
wij ons overzicht eindigen: 
De Sport is het gebed voor ons lichaam, 
Het Gebed is de sport voor onze ziel. 
 
P.J. 
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