LENS ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 5 augustus 1945

De “Grote“ van 1945

Vandaag 5 Augustus. Nederland vlagt: Prinses Irene viert haar zesde verjaardag, de eerste weer
thuis in het lieve vrije Vaderland. De zon overgiet stad en land met licht en warmte. We weten,
dat buiten het rijpe koren op den maaier wacht. Als de halmen in schoven gebonden bijeen zullen
staan, houden zij nog even hun aren naar het zonlicht geheven en bieden dan hun korrels ons tot
voedsel aan. Zij sterven om ons te doen leven. Dit te weten geeft ons moed en leversdurf; het
maakt ons jong en voert, ons spontaan tot vrolijkheid en spel. Het blauwwit dartelt weer op de
velden. Weldra lezen we wederom van knallende schoten en trillende netten. Het jonge
bruisende leven vindt zijn uitlaat in het onstuimige, dynamische, rijke voetbalspel.

5 Augustus vandaag. Ik moet een verslag schrijven over de Grote Vergadering, niet die van 1651,
maar van 1945. Geen Jacob Cats zwaait de Voorzittershamer, maar J.W. Dubois. De sfeer
echter is even indrukwekkend. Ook nu sloten we een bittere periode af, ook nu staan we voor een
zware taak. Lens zal op eigen wijze een bijdrage leveren tot ‘s Lands herstel. Lens gaat zichzelf
restaureren om in voetballand een gezonde cel te zijn en dan met andere een goed geheel te
vormen.

8 Uur slaat de klok. De voorzitter hamert. Onder de 57 aanwezigen valt de stilte in. Na een
welkom aan allen, speciaal aan de gerepatrieerden en aan de Feco, spoort Dhr. Dubois de leden
aan op de reeds ingeslagen weg voort te gaan. Hij memorenrt ie vrienden die in de oorlog zijn
omgekomaqn.

Op voorstel van den secretaris doet de vergadering staande een gebed voor hun zielerust.

De notulen
verraden het nauwgezet werk van den samensteller.

De ingekomen stukken
Bestaan uitsluitend uit berichten van verhindering. Zij sparen de reglementaire boete uit en zijn
acten van wellevendheid tegenover de vergadering.

Bij de mededelingen
werd niet meer dan een tipje val de sluier van geheimzinnigheid ... enfin, de rest druppelt de

Feco zelf in onze gelederen binnen.

De werkzaamheden op het terrein vragen ieders medewerking. Voor den arbeidschuwen nietsnut
is aanstonds in de maatschappij geen plaats. Zou hij in Lens onze achting genieten?

Nog werd even gerept over de natuurlijke belangstelling in elkanders wel en wee.

De oudjes kregen de goede raad met bekwame spoed kamergymnastiek te gaan beoefenen
i.v.m. je komende serie van Veteranenwedstrijden.

De Jaarverslagen,
Hoogst belangrijke documenten van ons clubarchief om van de enorme werkzaamheid van het

bestuur en de commissies te getuigen, vonden een aandachtig gehoor. De praeses putte zich uit
om op de meest hartelijke wijze zijn waardering te doen blijken, waardering voor de werkers,
waardering ook voor de leden, die ook zonder voetbal toch de contributie voldeden.

Bij de verkiezingen

bleek, dat per 1 Jan. a.s. de voorzitter en de secretaris hun functies zullen neerleggen. Men
zoeke hier geen addertjes onder het gras : die zijn er niet!

Dhr. Ruygrok vertrok uit de Eco om beheerder te worden van de Lenscantine.

Dhr. P. Janssens werd door Dhr. J. v. Liempt in de Juco vervangen.

Nu kom ik aan de Rondvraag



Lieve hemel! Daar zou een boek over te schrijven zijn . Naast de traditionele vragenstellers,
waaronder Joop v.Wassem met een piéteitvol voorstel om in ons clubgebouw een gedenkteken
aan te brengen om onze overledenen in blijvende herinnering te brengen, stonden nu een aantal
redenaars op, die de vergadering - toch reeds op hoog peil - tot een openbaring maakte van het
rijke LENSleven.

Dhr. Jac. v.d. Kleij daverde met overtuiging zijn “Trainen” de zaal in.

De Feco verwekte bij monde van haar sympathieken voorzitter, Dhr. W. Praalder, grote
verwachtingen t.o.v. de komende, feesten. (We leggen even vast: sine fine de eentjes).

Dhr. W. v. Boheemen legde de vinger op een zere plek uit het jongst verleden, het teleurstellend
bezoek van de H.Mis in intieme kring.

De vergadering was Lens op zijn best.

De voorzitter kreeg ook een welverdiend dankwoord te incasseren.

De klok sloeg 10 uur. In een non-stopvlucht van twee uren hebben wij Lens gezien.

J.



