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LENS JAARVERSLAG 1 juli 1923 – 30 juni 1924 
 
Wij allen, Bestuur en leden, mogen zeker vol vreugde terugzien op het afgeloopen vreenigingsjaar. De 
vooruitgang welke de vereeniging dit jaar ondergaan heeft is bevredigend voor allen die lid zijn en 
medevoelen met hunne vereeniging. 
In het afgeloopen vereenigingsjaar werd met vier elftallen deelgenomen aan den DHVB competitie. 
Het eerste elftal dit jaar in de 1e klasse geplaatst, behaalde de traditie getrouw den tweeden plaats. 
Hiermede kunnen wij tevreden zijn, echter zij opgemerkt dat zij niet door krachtsverschil den eersten 
plaats heeft moeten afstaan aan Graaf Floris, dank zij Vrouwe Fortuna, die ook weder dit jaar Graaf 
Floris  beter gezind was. 
Het tweede elftal behaalde in de derde klasse eveneens den tweeden plaats. Dat dit elftal geen 
kampioen is geworden is gewoon een schandaal. In het begin van het seizoen boekte dit elftal 
overwinning op overwinning en ging met rasse schreden het kam pioenschap tegemoet, aangezien de 
sterkste tegenstanders geslagen werden. Op het laatst  echter bleek dit elftal door samenloop van 
omstandigheden geheel uit vorm te geraken, tot den laatsten wedstrijd echter bleef de kans op het 
kampioenschap bestaan, doch het mocht niet baten, zij werden het niet. 
Het derde elftal liet zich niet van de wijs brengen door het gepruts der hogere elftallen. Piet Juffermans 
en zijn mannen hebben zich het geheele seizoen danig geweerd. Het kon dan ook niet uitblijven dat 
dit elftal de kampioenstitel behaalde.  
Van de 11 gespeelde wedstrijden werden er 9 gewonnen, 1 gelijkgespeeld en 1 verloren. Een woord 
van hulde aan de spelers van het derde elftal in het bijzonder aan hun eminenten leider P. Juffermans. 
Het vierde elftal heeft, ofschoon het zoo nu en dan wel eens een bloedarmoede leed, d.w.z. te kort 
aan spelers, niet minder verdienstelijk gewerkt. Zij zijn wel geen kampioen geworden, maar heeft zich 
wel in het begin van de competitie als een dergelijk elftal doen aanzien. 
Van de 10 gespeelde wedstrijden werden er 5 gewonnen en 5 verloren hetgeen ook een mooie 
prestatie mag genoemd worden. 
Wat verder het vereenigingsleven betreft, dit is dit jaar wel eens rumoerig geweest, in hoofdzaak door 
de cabaret en toneelclub, doch dank zij  de eminente leiding van onzen voorzitter Koos Haket (en de 
Geestelijke Adviseur niet te vergeten, bewezen door een fiets zonder lamp. Red). werd dit onnut 
onschadelijk gemaakt ofschoon hem dit verscheidene avonden en ik durf te beweren enige slapelooze 
nachten heeft bezorgd. 
Verder werden dit jaar voor de goede gang van zaken 4 ledenvergaderingen gehouden die zonder 
groote ongevallen en groote storingen in het dagelijksche leven zijn verloopen. 
Wij moeten met groot leedwezen nog memoreeren het verlies, dat wij dit jaar geleden hebben, door 
het overlijden van ons aller vriend B. v. Starrenburg. Nu kunnen wij pas beseffen welk een leegte zijn 
heengaan bij ons deed ontstaan. 
Hoe hij door allen als een vriend bemind was, bewees de steeds groote opkomst bij de te zijner 
intentie gelezen H.H. Missen. 
Laten wij steeds zijn nagedachtenis in eere houden en bidden wij nog veel te zijner gedachtenis. 
Tot slot nog een woord van dank aan onzen Geestelijken Adviseur die ons ook dit jaar, steeds met  
raad en daad ter zijde heeft gestaan. 
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