
Op 12 mei 2023, tijdens de LENS Reünie Borrel, bereikte de sfeer zijn hoogtepunt. Alle persoonlijke 

LENS verhalen van verschillende generaties door de jaren heen waren inmiddels de revue 

gepasseerd. Juist op dat moment lieten John Mansveld en Maurice Schuurman iets vallen over het 

jaarlijkse Haags Historisch Voetbaltoernooi, dat plaatsvond op het terrein van VUC. Dit toernooi is 

bedoeld voor voetbalclubs uit de Haagse regio die inmiddels niet meer actief zijn, en is het 

toernooi der herkenning voor de oude haagse voetbalgemeenschap en biedt de gelegenheid om 

herinneringen op te halen met oude voetbal maten en tegenstanders van vroeger. 

John en Maup waren van mening dat LENS, als gerenommeerde club uit Den Haag en omstreken, 

niet mocht ontbreken op dit toernooi en vroegen aan mij of ik dit kon regelen. Nou wist ik dat het 

lastig is om in de zomer periode een goede vertegenwoordiging van LENS bij elkaar te krijgen. De 

laatste die dit gelukt is was Peter Scherf, onze leider van weleer, met andere woorden hele grote 

schoenen om te vullen. De gedachte om zelf weer in het magische tenue van LENS rond te mogen 

lopen met de vedettes van vroeger heeft mij toch doen besluiten om Rob Pronk (Haagse Voetbal 

Historie ) een mail te sturen en ons aan te melden voor het Haagse Voetbal Historie Toernooi op 1 

Juli 2023. 

De eerste prioriteit was nu om een team samen te stellen waarmee we de naam van LENS hoog 

konden houden en waar we, indien mogelijk, nog steeds de kenmerkende tikkie-takkie-stijl konden 

laten zien waar LENS om bekend stond. Twee weken voor aanvang was de selectie compleet en WAT 

voor een selectie! 

De selectie bestond uit: Ton s' Gravendijk, Wouter Frantzen, Hans Kooyenga, Leo van Rijn, Erwin 

Minnaard, Brian Linger, Dansco van der Burg, Michael Oude Nijhuis, Jeffrey Hop, Erik van der Spek 

en ondergetekende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was een selectie waar menig oud-trainer van LENS graag mee had gewerkt gedurende hun tijd bij 

de club. Het was ook een selectie waarbij bepaalde randvoorwaarden moesten worden vervuld om 

te kunnen presteren. Een van die randvoorwaarden was een mooi LENS-tenue.  

Sommigen van ons hadden het geluk om in het allermooiste LENS-shirt ooit te hebben gespeeld, 

maar met de getailleerde KAPPA-shirts van vroeger konden we met onze huidige lichaamsomvang 

niet meer wegkomen. De gedachte aan de KAPPA-shirts, jaloerse blikken van de tegenstanders en 



een 2-0 voorsprong voor aanvang van de wedstrijd liet me niet los en overtuigde me om m’n maat 

Henk van Wanrooy van Free-Kick Sport te benaderen. Henk kwam met een LENS-tenue op de 

proppen dat in de buurt kwam van het oude KAPPA-tenue en dat recht deed aan alle tenues uit het 

verleden.  

EIN - DE - LIJK konden we weer in het blauw-wit van LENS spelen. Het 

"WE ARE BLUE, WE ARE WHITE, WE ARE PLAYING DYNAMITE" kon weer 

gezongen worden door de supporters langs de zijlijn. Het prachtige 

tenue, speciaal ontworpen voor dit toernooi, werd mogelijk gemaakt 

door Free-Kick Sport, ABD Technisch Beheer en MOOI KAPPERS 

Naaldwijk. Henkie van Wanrooij, Barry Olsthoorn en Desiree Riemen, 

enorm bedankt voor dit gebaar. 

 

1 juli, om 10:00 uur 's ochtends, begon ik met een stevig ontbijt om mij voor te bereiden op wat 

deze dag ons zou brengen. Ook al werd, net als in 1972, geadviseerd om met de tram naar Het 

Kleine Loo te komen vanwege de verwachte drukte, vertrok ik om 11:00 uur om Hans en Dansco met 

de auto op te halen. Het feit dat Hans op deze dag jarig was en er toch voor koos om met ons mee te 

doen, toonde zijn vastberadenheid en bereidheid, en deed me denken aan de onverzettelijke spits 

van weleer. Zou hij opnieuw kunnen scoren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om 12:15 uur waren we ruim op tijd bij VUC. Het merendeel van de selectie was al aanwezig, ( en of 

ze ermee bezig waren, aan motivatie geen gebrek).We haastten ons naar de toernooicommissie om 

aan te geven dat we er waren, maar niet voordat we een blik hadden geworpen op de indeling van 

de poule... Aaiiii ai, we waren ingedeeld bij de vedettes van Kranenburg, Tonegido, ADS en RAVA. 

LENS had duidelijk nog de naam in het Haagse, waarom zouden ze ons anders in deze prestatie 

poule indelen? 

Inmiddels begonnen de supporters van LENS ook binnen te 

druppelen. Jaap Colpa, Wim Kouwenhoven, Jimmy Spaans, 

Percy Dahoe, Joop Odenkirchen, Patrick Puister, Peter Meefout, 

Jan Buytelaar, Leo Riemen en de gezinnen van Erik en Michael 

waren nieuwsgierig naar het spel dat door de voorrmalig LENS 

vedettes op het veld zou worden getoond. Helaas konden we 

hen niet verwennen met hetgeen zij van LENS gewend waren. 

Toch denken wij dat de aanwezigheid van LENS op dit toernooi 

een glimlach op hun gezicht heeft getoverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas verloren we al onze wedstrijden, maar af en toe konden we genieten van enkele 

hoogstandjes. Met name Ton voelde zich als een vis in het water tegen de vedettes van Kranenburg. 

Ondanks de druk van drie Kranenburg-spelers wist hij zich mooi vrij te spelen door een sublieme 

hakbal naar een medespeler te geven. Kwaliteit komt altijd bovendrijven wanneer goede spelers 

tegen elkaar spelen. Je kon de Kranenburg-spelers bijna horen denken: "Wat een klasbak!" 

Hadden we dan helemaal niets te zeggen op voetballend gebied? Niet echt. Af en toe lieten we zien 

dat we nog steeds lekker konden voetballen, hoewel het catenaccio-systeem het meest haalbare 

was voor ons. Een van de spaarzame uitbraken na een uitstekende uittrap van Michael naar Dansco 

had een doelpunt moeten opleveren, maar Dansco kon niet weten dat er een "sniper" in de bosjes 

lag en hem in zijn knie schoot toen hij alleen op de keeper van RAVA afging. 

Voor het eerst in een LENS-shirt was voetbal slechts bijzaak. Met vier wedstrijden van elk 10 

minuten was er genoeg tijd om voor en na de wedstrijden onder het genot van een biertje 

herinneringen op te halen en gezellig slap te lullen met iedereen die LENS een warm hart toedraagt. 

Deze dag draaide om het levend houden van LENS en smaakt naar meer volgend jaar. 

Ik hoop dat we volgend jaar weer kunnen deelnemen, want John en Maup hadden gelijk: LENS mag 

niet ontbreken op dit toernooi. 



Spelers, supporters, sponsoren en uiteraard de organisatie van het Haagse Voetbalhistorie toernooi. 

BEDANKT voor een TOP dag. 

 

 

LENS IS HAAGSE VOETBAL HISTORIE. 

Roger Riemen. 

 

 

 


