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Cromvliet  

door Dave Grondel  

Vijf Haagse voetbalclubs tellen af: VIOS, LENS, Cromvliet (fusieclub HSV Escamp), RVC/Rijswijk, FC 
Kranenburg (Haaglandia). Wat verdwijnt er? Vandaag: deel 3, Cromvliet 

Met Cromvliet verdwijnt straks één van de meest bijzondere wedstrijdshirts van de Haagse velden. Cromvliet viel 
sinds 1938 op door het unieke shirt met de grote rode 'V' op de voor- en achterkant. Het shirt met daaronder de 
zwarte broek en rode kousen met witte bovenkant zorgde voor een opvallend mooi tenue, wat door de 
beleidsbepalers van de club altijd in ere is gehouden. Slechts het shirt van het eerste elftal is wel eens aan een 
verandering onderhevig geweest. 
Cromvliet zag het licht in 1922. De clubnaam is min of meer uit noodzaak verzonnen door de oprichters Eduard 
Bom en F. Koolhof. De eerste clubnaam SDW (Samenspel Doet Overwinnen) moest worden gewijzigd, omdat die 
naam al werd gebruikt door een andere club. 
 
Omdat de eerste duels op het Rijswijkse landgoed 'Cromvliet' werden gespeeld, werd de verenigingsnaam bijna 
logischerwijs veranderd in Cromvliet. Na diverse omzwervingen door Den Haag en omgeving streek de club in 
1938 neer bij de Rederijkstraat. Eerst bestond het complex uit één speelveld, maar begin jaren vijftig werden dat 
er twee. 
Bert Koning is al vanaf 1961 aan de club verbonden. Erg vaak heeft hij het fraaie shirt echter niet over zijn 
schouders getrokken. Dat is ook niet zo vreemd, want Koning was achttien jaar lang als doelman actief bij de 
club, waar hij tot op de dag van vandaag al 44 jaar zeer intensief bij betrokken is. "Als jochie mocht ik alleen maar 
met de grote jongens meedoen als ik op doel zou staan. Dat ben ik maar blijven doen." 
 
Bert Koning stond zelfs zeven jaar tussen de palen in het eerste elftal van Cromvliet. Hij maakte promoties en 
degradaties mee voordat hij door een reeks blessures voortijdig moest stoppen met voetballen. "Cromvliet is een 
deel van mijn leven geworden. Ik ben wedstrijdsecretaris geweest, jeugdvoorzitter en ben nu nog bestuurslid. De 
club laat mij maar moeilijk los. Het is niet niks om iets af te moeten staan waar je jaren aan een stuk vier keer per 
week binnenstapte en zoveel plezier aan hebt beleefd." 
Het lid van verdienste van de club uit Moerwijk stapt niet direct over naar de nieuwe fusieclub Escamp. "Ik neem 
eerst even de tijd om van Cromvliet los te komen. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik ooit weer eens iets ga doen bij 
de nieuwe club." 

 


